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In deze nieuwsbrief: 

- Verhalen uit het peloton 

- Dolomieten-marathon (reportage) 

- Bestuursmededelingen 

- Veiligheid voorop in 2023 

- Jouw mening over de Lingerenners – wij horen ‘m graag! 

- Kerst- en nieuwjaarsgroet van de voorzitter 

 

Verhalen uit het peloton 

Aan enthousiasme geen gebrek bij onze illustere vereniging! Wat wordt er ondanks de lagere 

temperaturen toch nog lekker doorgefietst op de zondagochtenden en de foto’s van besjaalde en 

bemutste Lingerenners zijn dan ook legio. Overigens leveren deze ritten weer prachtige plaatjes 

op waarvan er een aantal, met dank aan Nico, zijn verwerkt in deze nieuwsbrief. 

Verder in deze nieuwsbrief nog een prachtig reisverslag over de Dolomieten-clubtour. Rob laat 

zien dat hij naast een bekwaam bike-handler tevens een minstens zo bekwaam schrijver 

is…..kortom, nestel je bij het knisperend haardvuur en geniet al lezend van dit heldenepos. 

Het voorjaar en de zomer zijn op dit moment ver van ons verwijderd, maar de meesterplanners 

zijn alweer druk bezig met de planning voor 2023. De kalender zal  bekend worden gemaakt 

tijdens de de democratische hoogmis van het verenigingsleven, de ALV, op 10 februari 2023. 

Jullie kunnen uiteraard weer een aantal traditionele hoogtepunten verwachten, zoals de 

openingsrit en de Jan Vermeulen Classic. 

Uiteraard kan een editie van de nieuwsbrief in deze tijd van het jaar niet zonder belgerinkel en de 

geur van dennennaalden. Vandaar dat de voorzitter zich tevens nog richt tot alle leden en 

uiteraard tot de sponsoren. 

 



 

 

 

 

WTC de Lingerenners Clubtour 

Dolomieten-reisverslag door Rob Tardijn 

Binnen de club van WTC de Lingerenners is het inmiddels een traditie om elke twee jaar een 
clubtour in het buitenland te organiseren. Dit jaar stond een reis naar de Dolomieten op het 
programma. Door de huidige voorzitter was hier al jaren flink reclame voor gemaakt aangezien je 
werkelijk mooie routes kunt rijden in het prachtige decor van de Dolomieten, en in het bijzonder in 
het deel van het Sella massief (Unesco werelderfgoed). De ultieme uitdaging bestaat uit het rijden 
van het parcours van de Dolomieten-marathon. In goed Ladinisch; “Maratona dles Dolomites”. 
(Ladinisch is een Reto-Romaanse taal die alleen in de Dolomieten wordt gesproken). De 
Maratona is een zeer populaire grote Gran Fondo die elk jaar in juni of juli wordt verreden.  Deze 
Grand Fondo kent drie afstands- en hoogte-varianten, waarvan de zwaarste variant 138 km en 
4.000 hm bedraagt. Veel clubleden hadden dan ook zeker interesse om deze uitdaging van het 
parcours graag aan te gaan, ook al hadden ze wel eens gehoord van de gevreesde kuitenbijter 
Passo Giau 
 

 
 
 
Hotel Rezia in La Villa – La lla – Stern 
 
De evenementencommissie had wederom haar best gedaan om een mooie en geschikte 
verblijfslocatie langs het parcours te vinden en was hier wederom op meer dan goede wijze in 
geslaagd. Een grote groep Lingerenners verbleef dit jaar in Hotel Rezia in La Villa - La lla - Stern 
in het Alta Badia- dal. In die regio hebben trouwens alle plaatsnamen en bergpassen drie dubbele 
namen. Italiaans, Ladinisch en Duits. Lekker makkelijk of juist extra verwarrend. Tja, dat verschilt 
per persoon. 
 
Hotel Rezia is werkelijk schitterend gesitueerd in een groen Teletubbie-achtig graslandschap met 
majestueuze ijzerkleurige rotspartijen op de achtergrond.  Als daar de zon schijnt, word je 
werkelijk verblind door de schoonheid van dit decor.  
 
 
De dagen vooraf 
 
Een aantal clubleden was al eerder afgereisd naar de Dolomieten. Zij waren reeds op zondag 
gearriveerd en wilden profiteren van een aantal extra dagen acclimatiseren en fietsen in de 
schitterende bergomgeving. Op de aansluitende zaterdag stond de grote Maratona dles Dolomites  
 



 

 
 
 
 
 
op het programma. Het doel was om gezamenlijk te starten en een eigen afstandsroute te gaan 
rijden. Voor ieder dus een geschikte afstand, oftewel, voor ieder de juiste ‘versnelling’.  
In aanloop naar de zaterdag waren de weersomstandigheden nogal wisselvallig.  Aan het begin 
van de week was het zonnig, warm en droog. Donderdag en vrijdag waren wisselvallig. Nog mild 
uitgedrukt. Voor de deelnemers die woensdag waren gearriveerd betekende dit dat de 
voorbereidende acclimatiseringstochtjes in het teken stonden van buien ontwijken. Dat is een 
aantal gelukt, anderen hadden iets minder geluk. 
 
Gelukkig gaf de weersvoorspelling voor zaterdag aan dat het zonnig en overwegend droog zou 
zijn, met een kleine kans op een bui aan het einde van de middag. En dat klopte deze keer 
helemaal. 
 
 
Eindeloos veel bergpassen 
 
Alle clubleden hadden in de aanloop naar zaterdag al van de prachtige omgeving kunnen 
genieten. De een wat meer dan de ander. Zon en regen, warm en koud, met of zonder Italiaanse 
lunch onderweg, in alle opties was voorzien. 
  
De bergpassen rond het Sella massief, bestaande uit de passo Campolongo, Pordoi, Sella en 
Gardena worden verbonden door een geweldig mooie route langs de flanken van het massief. 

Indrukwekkende vergezichten en een prachtige natuur. Je kunt 
deze ronde van ongeveer 60 km zowel linksom als rechtsom 
rijden en beide zijden zijn even prachtig. 
Ook werd er door deze en gene fanatiek getraind op andere 
bergpassen zoals onder andere de Falzarego, Valparola, Giau, 
Fedaia of de Mür dl Giat. Het fijne in dat deel van de 
Dolomieten is dat je heel veel variatie in je routes kunt 
aanbrengen. Het houdt gewoon niet op! Met de nodige 
trainingsritten in de benen kreeg de één zeer veel 
zelfvertrouwen in de zaterdag en een ander soms wat twijfels.  
Over één ding was iedereen het wel eens……zaterdag wordt 
een bijzondere dag, en dat werd het zeker! 
 
 
 

De Maratona dag 
 
Zaterdagochtend kon er extra vroeg worden ontbeten, want het vertrek stond gepland om 7 uur.  
Het ochtendlicht was net ontsproten, maar de temperatuur was nog niet helemaal wakker. Het 
was op 1.400 m hoogte op dat moment ongeveer 3-4 graden. Toch wel frisjes. Om het helemaal 
af te maken lag er zelfs een laagje verse poedersneeuw op de toppen van de bergen. Iedereen 
ging op eigen tempo richting Corvara, waar de eerste ‘opwarm-pas’, de Passo-Campalongo kon 
worden beklommen. IJskoud weliswaar, maar in de zon en met een strakblauwe lucht. Onze 
volgwagen met chauffeur Bart, beter aan te duiden als onze Redder-In-Nood, stond op een aantal 
strategische plekken op het parcours, zodat je eventueel kleren kon wisselen en uiteraard de 
nodige versnaperingen tot je kon nemen. Onmisbaar voor een succesvol vervolg van je tocht! 
Iedereen rijdt eenzelfde eerste ronde, de Sella Ronda tot in Arabba. Van daaruit kon gekozen  
 
 



 

 
 
 
 
 
worden om terug te gaan naar het hotel of om door te gaan voor de middellange route via passo 
Falzarego of…de lange variant via de beruchte passo Giau. Het weer was tussen de middag nog  
uitstekend, echter de eerste wolken tekenden zich al wel af aan de horizon.  
 
Bart houdt vakkundig contact met alle deelnemers en is inmiddels een belangrijke steun voor de 
laatste bergpassen uit het parcours. Velen nemen de langste route en komen de Giau hardhandig 
tegen. Het blijkt een kreng van een beklimming. Bovenop wacht wel een bijzonder aardig 
restaurant met erg vriendelijk barpersoneel. Dat helpt velen om flink op de pedalen te blijven staan 
naar de top.  
 

 
 
Gi-au! 
 
Bovenop de Giau zien veel deelnemers de dreigende buien steeds zwaarder worden. Bijna 
iedereen heeft in het laatste deel van de tocht wel regen op de helm gehad. Uiteindelijk vindt 
iedereen zijn weg terug naar het hotel, zonder noemenswaardige incidenten. De deelnemers 
druppelen één voor één binnen. Sommige hebben in de stromende regen ook nog het toetje van 
de Mür dl Giat verorbert en konden daarna voldaan aanschuiven in de bar van het hotel. Er was 
daadwerkelijk voor iedereen een versnelling die dag en tevreden stortte iedereen zich in de 
saamhorigheid en gezelligheid van de zaterdagavond. Tijdens het avondeten werd er uiteraard 
alweer flink gediscussieerd over de volgende clubtour-bestemming. Het lobbyen is dus alweer 
gestart! 
 
Actieve terugreis 
 
Zondag stond in het teken van de terugreis. Voor sommigen een gezellige puzzeltocht door 
Oostenrijk en Duitsland om de files van die dag te ontwijken en dit alles met ‘Whatsapp-locatie 
delen’ als trouwe metgezel.  
 
Al met al kijkt iedereen terug op een geweldige week en een zeer geslaagd clubevenement. Met 
dank aan de leden van de evenementencommissie! 
 
 
 



 

 
 
 

 
 
 

Bestuursmededelingen 
 
Algemene ledenvergadering (ALV) 
 
De ALV zal dit jaar plaatsvinden op vrijdag 10 februari 2023. Iedereen is deze keer van harte 
welkom bij De Pluk onder het genot van een hapje en een drankje! De ‘officiële’ uitnodiging volgt 
nog, maar noteer deze datum alvast in je agenda!  
 
Nieuw bestuurslid gezocht 
 
Kees van den Tempel zal vanaf de ALV in februari terugtreden als bestuurslid. Kees zit al vele 
jaren in het bestuur en heeft zich al die tijd zeer actief ingezet voor de club! Hij heeft besloten dat 
het tijd is om het stokje over te dragen aan een nieuw bestuurslid. Naast algemeen bestuurslid zal 
dit lid tevens de ‘linking pin’ worden tussen de evenementencommissie en het bestuur. Lijkt het 
jou leuk om deel uit te maken van het bestuur? Neem dan contact op met Tjeu Bollen voor meer 
informatie. 
 
NIEUW! Wegkapiteinscommissie 
 
De afgelopen jaren is duidelijk geworden hoe belangrijk de rol is van de wegkapiteins voor de 
coordinatie, routes en veiligheid van de wekelijkse ritten. Er is daarom besloten om een 
wegkapiteinscommissie op te richten. Kees van den Tempel zal dit gaan leiden. Meer informatie 
hierover volgt tijdens de ALV in februari. 
 

Veiligheid voorop in 2023 
 
Ook in 2023 staat veiligheid tijdens de ritten voorop!  
 
Hieronder vind je 3 nieuwe NTFU filmpjes over veilig rijden in een groep.  
 
Veilig en snel ritsen in een groep ↪️ | Fietssport - YouTube 
 

Tips voor communiceren in een fietsgroep ✋ | Fietssport - YouTube 

 

Doordraaien en van kop af gaan, zo doe je dat 🔃 | Fietssport - YouTube 

 
De links naar deze filmpjes zullen binnenkort ook worden vermeld in de welkomsbrief voor nieuwe 
leden, zodat ook zij goed voorbereid deel kunnen nemen aan hun eerste kennismakingsrit! 

https://www.youtube.com/watch?v=u_WVIGkIK1o
https://www.youtube.com/watch?v=plixvVVVs_E
https://www.youtube.com/watch?v=swoWq3EAT-0


 

 
 
 
 
 
 

Jouw mening over WTC de Lingerenners 
 
We horen ‘m graag! 
 
Tussen de kerstdagen en oud en nieuw zullen jullie een linkje ontvangen via de Lingerenners-
whatsappgroep met de vraag om deel te nemen aan een enquête. Deze enquête wordt uitgevoerd 
door Yoeri Muis. Yoeri is (je raad het al) de zoon van Hugo. Hij is eerstejaarsstudent Sport 
Economie en deze enquête maakt deel uit van een project voor zijn opleiding. Dit is een 
uitgelezen mogelijkheid om als Lingerenners-lid jouw mening te geven over de club. Het doel is 
om inzicht te krijgen in jouw ervaringen als lid, wat wordt gewaardeerd en wat we beter zouden 
kunnen doen. We zullen de uitkomsten van de enquête tijdens de ALV presenteren en ook delen 
wat onze plannen zijn op basis van deze uitkomsten. Mis ‘m niet, en laat je mening horen! 

 
Kerst- en nieuwjaarsgroet van de voorzitter, Tjeu Bollen 
 
We kunnen als WTC de Lingerenners terugkijken op een prachtig fietsjaar! Na de jaren met de 
beperkingen als gevolg van covid, was 2022 het jaar waarin het fietsgeweld weer los kon barsten 
en dat hebben we gemerkt! 
 
De activiteiten zoals de openings- en sluitingsrit, de Jan Vermeulen-classis en de Dolomieten-club 

tour konden alle rekenen op veel 
enthousiasme en een groot aantal 
deelnemers. Ik wil de deelnemers en de 
Evenementencommissie dan ook hartelijk 
danken voor hun bijdrage en inzet om dit 
alles tot een succes te maken. Tevens een 
woord van dank voor alle vrijwilligers die 
achter of voor de schermen hard hebben 
gewerkt om ook dit jaar weer tot een 
succes te maken! 
 
Het spreekt voor zich dat dit alles niet 
mogelijk was geweest zonder onze trouwe 
sponsoren. Als vereniging is het 
ontzettend fijn te merken dat de 
ondernemersgeest van Geldermalsen 
verbonden is met onze leden, en de 
sponsorbijdragen leveren een onmisbare 

bijdrage aan het succes van onze club!  
 
Namens het gehele bestuur wens ik alle leden en onze sponsoren fijne kerstdagen en een 
feestelijke jaarwisseling! Op naar een knallend 2023! 
 
Hartelijke groet  
Tjeu 
 
______________________________________________________________________________ 
 



 

 
 
 
 
 
 
Ook namens de Communicatie-commissie (Bart, Ferry, Robert en Corazon) fijne dagen met elkaar 
en alvast een sportief en gezellig nieuwjaar toegewenst! 
 
We zien jullie graag op vrijdag 10 februari tijdens de ALV, waar we veel meer plannen en 
nieuws met jullie zullen delen!  
 
Met de handen aan het stuur en de blik op oneindig! 
 
Names de Communicatie-commissie 
 
Corazon en Robertus Whatsappus 
 
 
 
 
 

      
 

        
 

 


